
Dag Han, 
Het gezin Van Jacques Hermans telde inderdaad 5 kinderen: Marijke (geboren 8 mei 
1937 en overleden 15 mei 2020, Katinka ( 21 april 1938 - 3 januari 2021), Hanneke 
( 9 juni 1939 - 27 januari 2011), Huib ( 17 december 1940) en Francie (21 april 
1942).  Van het gezin leefden dus 2 kinderen en met beiden heb ik contact. Huib was 
erg blij met het verhaal. Hij herkende het getypte verhaal ook aan de versleten letters 
van de typemachine en heeft nog een levendig beeld van zijn vader er achter. 

Maria Maas was geen familie. De hechte relatie is ontstaan via een tante van Mien 
Camps . Mien werd wees op haar 13 e en werd toevertrouwd aan de zorgen van een 
zus van haar moeder,  Christine Willems(tante Stine). Zij werkte in Breda in de 
apotheek Motké. In diezelfde apotheek werkte ook Maria Maas als 
apothekersassistente.  

 

Maria Maas en Mien Camps zijn in Eindhoven, op een hoek (Kruispunt) een drogisterij 
begonnen tegenover de kruidenierszaak van Bart Hermans ( een broer van Jacques). 
Tijdens zijn verlof vanuit Indië logeerde Jacques bij broer Bart. De dames van de 
drogisterij beschikten over een telefoon waar Jacques gebruik van gemaakt heeft en 
zo is het contact tussen Jacques Hermans en Mien Camps ontstaan. 
Maria Maas heeft in 1935 het pand aan de Strijpsestraat gekocht en daar is het 
Kruispunt verder gegaan als drogisterij.   

Na de verkoop van de zaak is ze meeverhuisd naar de Humperdincklaan en daar 
overleden op 13 maart 1967, ze was toen 76 jaar. 
Er is nog lang contact geweest met de familie Maas in Haarlem maar al jaren niet 
meer 
Van de familie Camps leeft nog een dochter van een broer van Mien Camps, de andere 
kinderen uit dat gezin zijn overleden.  Al jaren is er met haar haar alleen contact via 
een kerstkaart. 

Nogmaals mijn grote dank en een  
Hartelijke groet 
Elly 
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Brief van mw. M.M.Ph. Maas (Tante Mietje) over Jacques Hermans, september 1945. 



 



 



 



 




