Petrus Wilhelmus (Piet) van Riel

19 januari 1908 Udenhout
18 september 1944, Leenderhei, Valkenswaard




VOOR GOO €n vaderland

L _ we gebeden en H. Misoffer wordt canbevolen
DE ZIEL VAN ZALIGER

Den Heer

PETRUS van RIEl

Echtgencot van Mej.
Hendrika van der Bruggen

Soldaat van de Nederlandsche Binnenlandsche
Strijdkrachten, gesneuveld in den heldhcitigen
sirijd om de vritheid op 18 September 1944
in het Leendetbosch by Eindhoven.

Toen het Vaderland rtep, toen vitfheid
en recht gekocht moesten worden met cifers en
bloed, was hif als ecrste bersid. Met heldenmoed
heeft hlj gestreden, waar de overwinning het
hardst, de strijd het hevigst was, En toen God zijn
leven vroeg, heeit hil moedig dit heldencffer ge-
bracht voor onze wrijheid.

Dierbare echigencote en familie, gij weet
hoe God en mijn plicht mij boven alles ging. Die
plicht heeft my nu van U hst zwaarste offer
geeischt. Want ik sterf gelukkig, woar wen heilige
zaak min leven etschio, en God zcl miy barm.
hartig zijn. Brengt gif nu ook groctmeediy dit offer
voor ons dierbaar Vaderland.

Nederlanders, mijn dood wez voor Uw
vijheid en geluk. Dankt mff dearveor deor Uw

ebed, opdat ik nu moge leven in het hemelsche
aderland waar eeuwige vreugde heorscht.

k- GOD ZEGENE ONS VADERLAND!
G. Bogmans. Koster St. Lambertus, Eindhoven «+»

HEDEN ZlJ UW PLAATS
IN DEN VREDE..
EN UW WOONSTEDE

SION.
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Verzetsstrijder
en
oorlogsslachtoffer

Piet van Riel

't Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel.
Auteur: Henk Peters.
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RIEL.pdf
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Tuinman, stoker, perser bij de Philitefabriek van Philips

Wel staan hier een aantal verzetsdaden beschreven van de Eindhovense verzetsgroep
en het is niet onwaarschijnlijk dat Piet van Riel bij enkele daarvan betrokken was. Zo
was in Eindhoven en omgeving de Knokploeg Sanderactief. Deze deed diverse
overvallen o.a. op het gemeentehuis van Eersel en Bladel. Hier werden ten behoeve
van de LO 30.000 bonkaarten gestolen. De groep werkte ook samen met de P.A.N
(Partizanen Nederland), die zich tot taak had gesteld: hulpverlening aan de
geallieerden bij een naderende bevrijding. Toen begin september 1944 via radio
Oranje de opdrachtdoorkwam om over te gaan tot spoorwegsabotage, waren
Knokploeg Sander en de PAN op zondag 3 september zeer succesvol. Zij zorgden voor
een grondige vernieling van de spoorlijnen Eindhoven-Den Bosch, Eindhoven-Tilburg
en Eindhoven-Valkenswaard.

Op zaterdag 16 september begon de bevrijdingsactie Market Garden. Op zondag
17september werd Valkenswaard bevrijd (en vloog hier in Udenhout een Duitse
munitietrein bij luchtaanvallen in brand.) Op maandag 18 september werd Eindhoven
bevrijd. Samen met geallieerde troepen vochten de verschillende verzetsgroepen in
ongeorganiseerd verband tegen de Duitsers. Zij vielen wel onder de op 5 september
1944 in Brussel opgerichte Binnenlandse Strijdkrachten, die geformeerd waren uit
leden van het verzet (Knokploegen) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit verklaart ook
waarom Piet van Riel al zo snel op 19 september bij gevechtshandelingen betrokken
was. Zonder enige vorm van training en met gebrekkige uitrusting, hebben deze
"stoters van het eerste uur" zich maximaal ingezet om Duitse infiltraties te
voorkomen, waarbij regelmatig gevechtscontact werd gemaakt. De Stoottroepen
waren nog niet geformeerd, dat gebeurde pas op 21 september 1944 in opdracht van
Prins Bernhard.

De bossen tussen Valkenswaard en Leende moesten gezuiverd worden van Duitse
troepen, omdat zij een aanval konden doen op de smalle corridor tussen
Valkenswaard en Eindhoven. Hierdoor zou de aanval op Arnhem, die bekend staat als
"Operatie Market Garden" groot gevaar lopen.

Verkenners hadden gerapporteerd dat een groep van zestig Duitsers zich ophield bij
de uitkijktoren op de Leenderhei. Commandant Eddy Verkaik vroeg en kreeg een
onderhoud met de Duitse luitenant om over een capitulatie te onderhandelen, maar
werd tijdens het gesprek door de Duitser lafhartig neergeschoten.

Zwaargewond viel hij neer. Woedend bond de P.A.N-groep de strijd aan met de
driedubbele overmacht en in een stormaanval met handgranaten joegen zij de vijand
op de vlucht. Een grote hoeveelheid fietsen, pantservuisten, mitrailleurs en munitie
viel de Partizanen in handen en acht Duitsers lieten zich gevangen nemen.

Maar de rest hergroepeerde zich in een volgend bos en een spervuur van kogels vioog
de oprukkende P.A.N-groep om de oren. Sectiecommandant J. van den Broek werd
lichtgewond, de 36-jarige Piet van Riel gedood. Van Riel was de derde P.A.N-soldaat
die op bevrijdingsdag sneuvelde. De gevechten op de Leenderhei zouden tot de
volgende dag duren.
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