
Adrianus Cornelis Luyks 

 
1 september 1918 Halsteren 

18 september 1944 Eindhoven 

 

 
 

 



Ad werd tijdens een  verkenningstocht in de Woenselsestraat door geweervuur 

gedood. Was lid van de P.A.N. (Partizanen Afdeling Nederland) en sloot zich begin 
1944 aan bij de illegaliteit. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Een tragische vergissing 

Op 18 september trekken Amerikaanse parachutisten Eindhoven binnen. Ze bevrijden 

de stad. Ook zorgen ze ervoor om de opmarsroute en de bruggen over de Dommel 
voor het Britse grondleger veilig te stellen en open te houden. Eindhovenaren staan, 

vaak getooid in oranje, langs de weg om de Amerikanen welkom te heten. Maar de 

bevrijding heeft ook zijn schaduwzijde. Tijdens de gevechten begaat een van de 

paratroopers een tragische vergissing. 

In de Woenselsestraat hoorde de 26-jarige kruideniershulp en lid van de P.A.N, Adri 
Luijkx, dat bij een NSB-er in de buurt, waarschijnlijk nog Duitsers verborgen zaten. 

Op het bewuste adres werd niet opengedaan. Daarom sloeg Adri met de kolf van zijn 

geweer een raam in. Terwijl hij met een been over het vensterkozijn stond, ratelde 
een machinepistool. Adri werd dodelijk getroffen. Een Amerikaanse parachutist kwam 

aangelopen. Hij zag de witte P.A.N-armband die Adri tussen zijn riem had gestoken en 

hij realiseerde zich zijn vergissing: als Adri de band om zijn arm had gedragen, zou hij 

hem niet voor een vluchtende Duitser hebben aangezien. 

In het boek: Deliver Us From Darkness: The Untold Story of Third Battalion 506 

Parachute Infantry Regiment during Market Garden (General Military) staat dat ze de 

armband van de PAN niet kende en wel de ORANJE. 

 

 

 

https://liberationroute.nl/the-netherlands/pois/a/a-tragic-mistake

